
 
 
 

Deelnemers: bij de Pimpernel spreken we niet over deelnemers maar over medewerkers*; wij vinden dat mensen 
daardoor beter tot hun recht komen. Om verwarring tijdens het lezen van dit verslag te voorkomen staat er een* achter 
het woord medewerker* als het over de cliënt gaat. 

Jaaroverzicht 2024 

 

Het jaar 2024 kan niet meteen als een makkelijk jaar worden omschreven. Vanaf 
januari staan de kweekvelden blank van het vele regenwater. En dat duurt tot in 
maart. Vervolgens start de gemeente met de reconstructie van de hoofdweg door 
de kom van Aalst. De Pimpernel is daardoor heel moeilijk bereikbaar voor taxi’s met 
medewerkers* en klanten die planten willen kopen. 

 

Begin januari maken we na alle kerstdrukte pas op de plaats en is het fijn dat we op ons gemak 
kunnen opstarten. Er is volop tijd om met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Als 
vanouds beginnen we in de eerste werkweek van het jaar met een nieuwjaarsreceptie aan het 
einde van elke middag; zo kan iedereen er wel een keer bij zijn. Onder het genot van een hapje, 
drankje en een spelletje voor de liefhebbers, hebben we een gezellige start van het nieuwe jaar. 
We maken plannen voor de werkverdeling en bespreken wat we de komende maanden gaan 
doen in de werkplaats en de winkel, maar ook buiten op de kwekerij en in de tuinen. Nadat de 
kerstballen en slingers zijn opgeruimd, gaan we aan de slag voor de vogels: voederkransen, 
slingers en pindamannen maken. Buiten snoeien we, zagen kachelhout en kruien compost. 
Samen zorgen we ervoor dat het binnen gezellig en warm is. 

 

2024 start heel nat 

Maar buiten is het nat, kletsnat. De halve kwekerij 
staat blank. Er valt zoveel regen dat de grond 
verzadigd is. Er is maar één oplossing: pompen 
dat het een lieve lust is. De pompen draaien 
dagenlang, er lijkt geen eind aan te komen. Na 
elke bui staat het weer blank. Gijs, onze nieuwe 
collega van de kwekerij, is samen met Dick 
dagenlang bezig met pompen aansluiten en 
slangen uitrollen. Dit is nou niet bepaald Gijs zijn 
idee over het werken op een kwekerij. Gelukkig 
heeft Gijs tussendoor voldoende tijd om aan zijn 
afstudeerscriptie te werken. In juni studeert hij af 
en daarna werkt hij fulltime bij de Pimpernel als 
kweker, verkoper én mede-eigenaar. 

Het eerste medewerkers*overleg wordt gehouden 
en we praten met elkaar over het werk. De 
vertrouwenspersoon en de klachtenfunctionaris 
van de Pimpernel zijn op deze vergadering 
aanwezig om te vertellen wat zij doen en hoe zij te 
bereiken zijn. Zij houden allebei een 
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inloopspreekuur voor medewerkers* die met hen willen kennismaken. Dat werkt 
drempelverlagend maar het is ook best spannend. Inmiddels is bij de meeste mensen wel 
bekend hoe ze deze functionarissen kunnen bereiken als ze iets met hen willen delen en dat is 
uiteindelijk het doel van deze kennismaking. 

We hebben zin in een leuke activiteit: een workshop keramiek. Normaal zit er geen keramiek in 
het programma-aanbod, maar deze uitzondering wordt met open armen ontvangen. Iedereen 
kan zich hiervoor inschrijven; zowel medewerkers* als vrijwilligers. Onder de inspirerende leiding 
van Ieteke, gaan we boomblaadjes afdrukken in klei. Deze gekleide blaadjes laten we drogen en 
vervolgens kunnen we ze glazuren en afbakken in de oven. Zo ontstaan er mooie kleurige kleine 
schaaltjes, die tegen kostprijs in de winkel worden verkocht. 

In februari nemen we afscheid van de stagiaire. Ze heeft een half jaar met veel plezier 
meegedraaid en we zullen haar zeker missen. Begin maart start een nieuwe vrijwilliger. Hij gaat 
op vrijdagochtend meewerken met de buitenploeg. In juli komt er nog een vrijwilliger voor de 
buitenploeg bij. Zij werkt elke donderdag met de buitenploeg. Het is fijn als nieuwe vrijwilligers 
ons komen ondersteunen. Dat zijn de gouden handen van de Pimpernel en zij besteden extra 
aandacht aan de medewerkers*. Soms is het werk moeilijk of zwaar, maar samen kunnen ze 
bergen verzetten en zijn ze geweldig trots op het resultaat. 

 

Het voorjaar in aantocht 

We beginnen met zaaien en stekken en in 
maart komen de halfwas geranium- en 
petuniastekjes binnen. Dat betekent potjes 
vullen met potgrond en daarna stek oppotten. 
Veel en leuk werk voor iedereen! Half maart 
staan de kassen vol en komen de eerste 
bloemetjes tevoorschijn. Ook in de tuinen is 
hard gewerkt en na de sneeuwklokjes en de 
Forsythia's, bloeien nu de Magnolia's. Wat een 
prachtig gezicht. 

De lente is begonnen. De winkel wordt gevuld 
met paaskransen en -decoraties. In alle 
creatieve werkstukken worden nestjes met 
vogeltjes en eitjes verwerkt. Met elkaar maken 
we er iets moois van. De plantenverkoop komt 
op gang en als het mooi weer is, is het heerlijk 
om samen in de tuinen te werken en planten 
te verzorgen. De deuren van de werkplaats 
staan open, zodat de medewerkers* buiten 
aan een werktafel kunnen werken. Lekker in 
het lentezonnetje! 
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Op een zondagmiddag maken we met het personeel en vrijwilligers een uitstapje naar het 
Steendrukmuseum in Valkenswaard. We worden met veel enthousiasme rondgeleid door één 
van onze eigen vrijwilligers. Het is een gezellige leerzame middag. 

 

Wegwerkzaamheden maken ons onvindbaar 

Zaterdag 11 mei is de dag voor Moederdag. Normaal 
gesproken één van de drukste verkoopdagen van het 
jaar. Dit jaar is plotseling alles anders: de 
belangrijkste weg naar de Pimpernel is afgesloten. 
Onze wijk zit dicht en klanten en taxichauffeurs met 
medewerkers* moeten veel moeite doen om ons te 
bereiken. De wegomleiding is niet duidelijk. We zijn 
blij als klanten ons wel kunnen vinden, maar we 
horen regelmatig dat ze halverwege hun speurtocht 
omdraaien en naar huis gaan. Omdat we niet op de 
omleidingsborden staan, is de Pimpernel haast 
onvindbaar. Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet 
duidelijk; er moet wel heel snel iets gebeuren want 
zo gaat het niet goed. We trekken aan de bel bij de 
gemeente en de werkuitvoerder, maar ze willen ons 
niet helpen. Omdat we met het zomergoed blijven 
zitten gaan we teneinde raad maar zelf 
omleidingsbordjes in het dorp ophangen. Dat helpt 
een beetje, maar niet voldoende om te 'overleven'. 

Eind mei schrijven we een brandbrief aan de verantwoordelijk wethouder, met een serieuze 
klacht dat de Pimpernel dit financieel niet gaat redden. Er moet echt iets gebeuren! Dat werkt. 
Binnen enkele dagen staat "Pimpernel volg route 4" op de omleidingsborden en is het voor de 
klanten iets duidelijker hoe ze bij ons kunnen komen. De omleiding duurt uiteindelijk tot de 
laatste week van november. 

Een nieuwe plaag: na al het water komen de naaktslakken. Ze kruipen bij honderden rond en 
vinden onze planten heerlijk! Vooral het zomergoed is erg in trek. Regelmatig komen 
teleurgestelde klanten terug omdat de slakken weer alles opgegeten hebben. Alle mogelijke 
slakkenvallen en uitroeimiddelen hebben we 
langs horen komen. Vangen en naar het bos 
brengen, of naar de buren. In bier verdrinken lijkt 
ook populair. Wij werken met slakkenkorrels, 
maar ook dat is vechten tegen de bierkaai. De 
pompoenplanten worden tweekeer op het veld 
aangeplant, tevergeefs, de slakken zijn slimmer 
dan wij. Dit jaar hebben we geen enkele 
pompoen of courgette voor de verkoop. Alles is 
kaalgevreten. 
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Nog een workshop: op 14 en 17 mei houdt onze imker een workshop over bijen. Iedereen kan 
zich hiervoor opgeven en de workshop wordt druk bezocht. De imker vertelt met veel 
enthousiasme over het leven van de bijen. Hij maakt zijn verhaal visueel en laat ook van de 
honing proeven. Helaas is de honingopbrengst dit jaar minder dan voorgaande jaren. Het zit niet 
mee, de reden is weer: te nat en te koud. We horen het van alle imkers en hebben veel 
teleurgestelde klanten; de voorraad zomerhoning is snel uitverkocht. 

Op 28 mei nemen we afscheid een personeelslid; zij heeft ons twee jaar administratief 
ondersteund. Nu gaat ze haar talenten op een andere manier inzetten. Meer tijd voor haar gezin 
en voor de fotografie. Haar laatste project bij ons is de kantine-werkmap voor de medewerkers* 
updaten. 

 

Nieuw leven op de Pimpernel 

Op 10 juni breken in de broedmachine negen eieren 
open en een paar uur later scharrelen er de 
krielkuikentjes rond. De broedmachine staat in de 
kantine, dus we kunnen allemaal zien wat er gebeurt. 
De volgende dag verhuizen de kuikentjes naar speciale 
behuizing op een tafel in de kantine; een warmtelamp 
houdt de kleintjes warm. Het zijn Barnevelder krielen, 
het is geweldig om te zien hoe hard ze groeien. Omdat 
het er maar negen zijn, gaan er nog een keer 20 eieren in 
de broedmachine en drie weken later komen er 17 
kuikentjes bij. Het is nu echt een kippenhok vol. Ze 
worden geknuffeld en ze krijgen lekkere hapjes eten. Na 
zes weken kunnen ze naar buiten en krijgen ze volop 
uitloopruimte. 

 

 

Op 20 juni houden we het jaarlijkse Personeelsfeest. Daar hebben we zo'n zin in! Om vijf uur 
komen alle gasten vrolijk en feestelijk gekleed binnen. Na een welkomstdrankje opent de 
frietkraam en kunnen we naar hartenlust smullen. We hebben dit jaar twee jubilarissen; 
medewerkers* die al 12 1/2 jaar bij de Pimpernel werken. Zij worden gehuldigd met een medaille 
en samen snijden ze de mooie grote fototaart aan; dwars door hun eigen foto. Dan is het tijd voor 
de Bingo, gevolgd door het 'Open Podium' van en voor alle medewerkers*. Wat hebben we veel 
talent in huis! Het ene optreden is nog mooier dan het andere. En ter afsluiting dansen! De DJ 
verzorgt de muziek en iedereen die wil, gaat los. Wat is het weer een mooi feest. 

Een week later is er nog een feestje want Gijs is geslaagd voor zijn HBO-diploma. Nu is hij klaar 
met zijn studie. Als afstudeerproject heeft hij een aanvulling op onze website gemaakt voor de 
planten en deze van foto's voorzien. Het ziet er mooi en professioneel uit. Kijk zelf maar op 
www.planterijdepimpernel.nl/plantenkwekerij. 
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De vakantieperiode breekt aan. De één komt en de ander gaat, maar de dagbesteding gaat 
gewoon door. Er is altijd werk op een kwekerij, we doen het wel iets rustiger aan; zeker bij warm 
weer. Als er nieuwe planten binnenkomen vullen we heel veel potjes met potgrond; dat is heerlijk 
rustgevend werk. Iedereen werkt in z'n eigen tempo. Omdat er zoveel planten verdronken zijn 
hebben we extra veel nieuwe planten besteld. Eerst komen er 18.000 vaste planten en eind 
augustus komen de violen binnen. Voor de violen betekent dat nog eens 12.000 potjes vullen 
met potgrond en daarna de mini viooltjes erin zetten. Binnen een week is alles opgepot en na 
twee weken komen de eerste bloemetjes al tevoorschijn. 

 

Geluk bij een ongeluk 

We blijven optimistisch, maar de plagen gaan gewoon door: we zijn nog steeds slecht bereikbaar 
voor onze klanten. De kerstbomenverkoop in december wordt onzeker; we moeten de bomen 
inkopen, maar hoeveel? De nattigheid stopt niet; het grondwater staat heel hoog en we moeten 
telkens opnieuw alle slangen uitrollen om het water af te voeren. De strijd tegen de slakken 
hebben we opgegeven en de planten rotten weg. De bijen hebben het moeilijk en het aantal 
volken is al gehalveerd. Toch is er één geluk bij een ongeluk: we hoeven dit jaar bijna niet te 
sproeien! 

Op zondagmiddag 1 september 
houden we onze jaarlijkse Kijkdag. 
Deze dag is alleen voor 
genodigden: dat zijn de 
medewerkers* met familie, 
vrienden en kennissen, onze 
vrijwilligers en het personeel. Het 
is mooi weer en dat nodigt uit om 
het hele terrein te verkennen. Dat 
moet ook wel want als je de 
'Vreemde-Vogel-Speurtocht' doet, 
moet je overal gaan kijken. Maar 
eerst is er koffie/thee en 
zelfgebakken appeltaart op het 
terras. Ook zijn er lekkere ijsjes. In 
de werkplaats en in de tuinen wordt uitleg gegeven over de verschillende werkzaamheden die in 
de loop van het jaar gedaan worden. Er komen in totaal 100 bezoekers en iedereen is even 
enthousiast. 

Op 20 september gaan we met alle liefhebbers op vogelexpeditie naar het Achtereinds-laag. 
Onder deskundige leiding van vogelaar Tijn spotten we vogels. Tijn kent elke vogel en weet van 
alles te vertellen over elke soort. Het is een leuke en leerzame middag en zeker voor herhaling 
vatbaar. 
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In de loop van het jaar nemen we afscheid van vijf vrijwilligers: drie kwekerij-medewerkers en 
twee chauffeurs. Allemaal hebben ze zich meerdere jaren ingezet voor de Pimpernel. Dat vinden 
wij heel bijzonder en daar zijn we dankbaar voor. Chapeau voor deze kanjers!   

Zonder vrijwilligers kan de Pimpernel niet draaien en daarom zetten we hen regelmatig in het 
zonnetje. In oktober organiseren we een feestavond voor personeel en vrijwilligers, waarbij ook 
de partners van harte welkom zijn. Met 45 mensen genieten we van een schitterend aangekleed 
chineesbuffet in de Oranjerie, gevolgd door een PubQuiz in de kantine. We hebben veel plezier 
met elkaar. 

 

Er breekt een gezellige, drukke tijd aan: Kerst. Dat 
betekent: kerstbomen, kerststukken, -kransen en 
nog veel meer in kerstsfeer. Er is voor iedereen 
volop werk: buiten, in de werkplaats en in de 
winkel. De kerstbomenrekken buiten en de 
kerstmarkt in de Oranjerie worden opgebouwd 
met veel groen en lichtjes. Als de kerstbomen uit 
Denemarken arriveren, boren we een gat in de 
stam voor onze speciale standaard en vervolgens 
op het hele terrein uitgestald. De verkoop komt op 
gang, met als topdagen twee 'groene zaterdagen' 
eind november en begin december; heel druk, 
maar ook heel gezellig. Ondertussen bruist de 
werkplaats van activiteiten en er moet flink 
aangepakt worden om de vraag naar 
kerstdecoraties bij te houden. Iedereen draagt z'n 
steentje bij door te doen waar hij/zij goed in is. Van 
de klanten krijgen we veel complimenten.  

 

En waar we helemaal blij van worden: in de laatste week van november gaat de weg open en zijn 
we eindelijk weer goed bereikbaar voor onze klanten. In week 51 zijn alle kerstbomen verkocht. 
Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt. 

Feestelijke afsluiting van 2024 

We sluiten het jaar af met de traditionele Eindejaarsafsluiting voor alle medewerkers*: op 
donderdagmiddag 19 december gaan we wandelen of naar keuze in de huifkar naar het boscafé 
'de Hut van Mie Pils'. Daar is warme chocolademelk of een biertje/wijntje; na een gezellig uurtje 
in de Hut wandelen we terug naar de Pimpernel. Het regent nu, maar er staan grote pannen met 
lekkere soep op het vuur. In de kantine is een muzikant die gezellige meezingnummers op zijn 
keyboard speelt. Op de verzoeknummers wordt volop meegezongen. Na soep en 
worstenbroodje worden de kerstpakketten uitgedeeld. Het jaar zit erop. 

We wensen elkaar een fijne kerstvakantie & tot in 2025! 


